Bijenverhaal: Red Bloesem!

Fit bijenverhaal kun je voorlezen aan het begin van je feestje. Zo
.~ weet iedereen gelijk waarom het belangrijk is de bijen te helpen!
In dit verhaal hebben we het over ‘de bijen’, maar eigenlijk gaat
het om alle bijna 360 soorten bijen, de wilde bijen. Niet alleende © &
honingbij, maar al deze soorten zijn belangrijk voor bestuiving.
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RHAAL: RED BLOESEM!

Na schooltijd

De school is uit. Vrienden Lin, Daan en Ali spelen op Ali's kamer. Ze
vervelen zich wel een beetje.

“Zullen we voetballen?” stelt Lin voor. Daan kijkt uit het raam: “Nee joh,
het is veel te warm om te voetballen”, zegt hij, “het is al twee weken
super heet!”

In de kamer is het ook stikheet, het mag best wat afkoelen. Ali doet
zijn raam open. Er viiegt een kleine bij snel door het raam naar
binnen. Ali begint te gillen: “Haal weg dat beest!".

Lin rent erop af en begint hard te zwaaien met haar armen. Zou dat
helpen om de bij naar buiten te jagen?

Nee hoor, de kleine bij ontwijkt de zwaaiende armen van Lin. Ze vliegt
onder haar armen door, zo naar de slaapkamerdeur. Het is net alsof
ze een plan heeft!

De bij vliegt de hal in. "Waar zou die bij heen gaan?” vraagt Lin.

De vrienden volgen de bij het hele huis door. De bij vliegt langzaam.
Ze lijkt af en toe zelfs wel achterom te kijken, om te controleren of de
vrienden haar wel volgen.

Langs de slaapkamers, de trap af en dan, een scherpe bocht de
keuken in. Daar zoemt de bij de hele keuken door, en vliegt door de
deur naar buiten, de tuin in. De vrienden gaan er achteraan.




Zelfs Ali, hij is misschien bang, maar ook wel nieuwsgierig naar het
avontuur van het bijtje!

Ze hoeven niet ver te lopen. Het bijtje zit in de tuin, waar ze is omringd
door een hele bijenfamilie. Ze zien er allemaal wat bleek uit.

“Zouden ze honger hebben?” vraagt Lin aan haar vrienden.

Maar wat gebeurt er?
Een klein stemmetje geeft antwoord. De bij begint te praten! "Ja, wij
hebben honger! Wij drinken nectar van bloemen. Alleen de bloemen

waar wij van kunnen drinken verdwijnen! Kunnen jullie ons helpen?”

Voer de bij bij

De kinderen kijken elkaar aan. Een pratende bij, hoe maf is dat! Dit
gaat niemand geloven!

“Schrokken jullie van mij?", vraagt de bij.
“Normaal praten we niet, maar nu hebben we zo'n honger dat we om
hulp moeten vragen. Kunnen jullie ons helpen?”

Ali heeft een idee: "Hier in de stad zijn veel huizen en straten. Daarom
zijn er natuurlijk ook niet zoveel bloemen. We nemen je mee naar de
weilanden om de stad heen, daar is vast meer te eten!”

“Mijn naam is trouwens Bloesem.”, zegt de kleine bij. ‘Hoe heten jullie?”

De vrienden en Bloesems familie stellen zich voor, terwijl ze naar het
weiland fietsen of vliegen.

Buiten de stad

Buiten de stad kijkt Bloesem haar ogen uit: het staat vol bloemen. Er
is genoeg te eten voor de hele bijenfamilie, veel meer nog zelfs. Wel
allemaal dezelfde bloemen, maar toch!
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RHAAL: RED BLOESEM!

De bijen genieten van de lekkere bloemen die groeien naast een
akker. Na een minuut of tien gaat het jongste zusje van Bloesem even
rusten. Ze voelt zich wat draaierig. De andere bijen zijn ook een beetje
misselijk.

De kinderen schrikken ervan. "Het ruikt hier ook best gek”, vindt Ali.
Ze kijken om zich heen, op de grond ligt een hommel op zijn rug.
Hij trilt en kan niet opstaan.

“Wat is dat nou!?” schrikt Ali.

In de verte zien de kinderen een grote machine. Die geur lijkt daar
vandaan te komen! De machine spuit iets op de akker. ‘insecten-
bestrijding’ lezen ze op de zijkant van de machine.

De kinderen kijken van de machine in de akker, naar de bijen en weer
terug. Bloesem ziet de machine ook en schrikt.

“Dat spul komt ook hier op de bloemen terecht en maakt ons ziek!
Niet alleen de insecten op de akker gaan hier dood aan, maar ook
andere insecten, zoals wij bijen!”

Bloesem en de vrienden gaan allemaal een beetje verslagen naar
hun eigen huis. Van deze bloemen kunnen ze dus helemaal niet eten!

De bijen hebben nog steeds honger en voelen zich bovendien nog
steeds een beetje misselijk. Wat kunnen de kinderen nou doen om de
bijen te helpen?

Bloemen voor bijen

De volgende dag komen de vrienden weer bij elkaar. Lin vraagt zich
een beetje verdrietig af “Hoe kunnen we de bijen nu helpen? Hier in de
stad zijn bijna geen bloemen... en op het platteland worden de bijen
ziek door het gif.”




Ali heeft een idee. "Kunnen we niet zorgen dat er veel meer bloemen
in de stad komen?”

“Ja dat ziet er gelijk ook veel gezelliger uit!” roept Lin “Kijk, zoals daar!”
en ze wijst op een klein stukje bij een boom waar wél heel veel
prachtige bloemen staan. De vrienden lopen naar de boom toe.

Er staat ook een bordje bij. 'Bloemen voor bijen’ staat er op.

Een mevrouw ziet de kinderen bij de bloemen staan en stopt. "Moo
ha?" zegt ze, "dat heb ik gedaan! Ik heb balletjes gemaakt van klei en
zaden, die heten ‘bloembommen’. Die heb ik op allerlei plekken in de
stad neergegooid. En nu staan daar mooie bloemen!”

Bloembommen

Dat willen de vrienden ook! Daan heeft een supergoed idee: hij is
bijna jarig en wil op zijn feestje bloembommen gaan maken. Zijn
ouders vinden het een heel goed idee!

Een week later maken de vrienden op het feestje van Daan samen
wel 100 bloembommen. Ze gooien ze op kale plekken zonder bloe-
men. Er zijn genoeg plekken te vinden waar bloemen kunnen bloeien.
Zo kunnen Bloesem en haar familie toch smullen van heerlijke nectar
zonder dat nare gift

Help jij ook mee?

In dit verhaal heb je twee dingen geleerd die bijen nodig
hebben: voedsel (bloemen) en veiligheid (geen giftige
producten). Daarnaast hebben ze ook een verblijf nodig.
Teken nu je Blije Bijen Paradijs.

Enne... over een paar weken gaan we bloembommen maken! /
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